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Maar toch zijn we eindelijk weer op vakantie ge-

gaan of staan we in de startblokken om te vertrek-

ken. We hebben er zin in, na een periode van alle-

maal Corona-beperkingen. We hebben onze vrijhe-

den weer een beetje teruggevonden en dat gaan we 

benutten ook!  

Overigens, op Vaarweginformatie.nl vindt u alle 

recente bedieningstijden en vindt u de meest actu-

ele informatie over bruggen en sluizen. Laat u dus 

niet verrassen. 

 

Het Bestek dat jaarlijks uitkomt tussen de voor- en 

najaarsvergadering kent, zoals gebruikelijk, een 

Jeugdbijlage. Zo ook natuurlijk dit jaar.  Het Jeugd-

zeilen van WSVH kende door corona, veiligheids-

beperkingen en verschil van inzichten een lastige 

start, maar langzaam wordt dit beter. Gelukkig 

maar. Er is een afzonderlijke Bijlage gewijd aan het 

Jeugdzeilen WSV Haringvliet, met prachtige foto’s 

van onze Jeugd en hun begeleiders.  

En wat treft u nog meer aan bij dit Bestek?  Een 

verenigingsvlaggetje dat speciaal op verzoek van 

onze Evenementencommissie is ontworpen vanwe-

ge het 60-jarig bestaan van onze Vereniging. En 

natuurlijk gaan we nu massaal dat oude (versleten) 

vlaggetje vervangen door deze Jubileumvlag. We 

kunnen trots zijn op onze vereniging!   

 

Dus komt er op 18 september, samen met de jaar-

lijkse Gelijke-Finish-Race een feest!  U wordt op de 

hoogte gehouden via de Nieuwsbrieven en hierin 

vindt u ook een mogelijkheid om u op te geven en 

te betalen. Vergeet dat laatste niet, want zonder 

betaling kan er niet worden meegevaren en kunt u 

niet deelnemen aan het feest. De inschrijving sluit 

op 4 september a.s.  

 

De afgelopen tijd zijn er binnen de Redactie wat 

vacatures ontstaan, waar we nu last van gaan krij-

gen. Het redactiewerk voor Bestek, de Nieuwsbrie-

ven en het bijhouden van de social-mediakanalen 

waar we als vereniging mee werken, drukt op dit 

moment op een te klein groepje redactieleden. 

Reden om hierbij een oproep te doen om leden, die 

gemakkelijk een tekst kunnen wegzetten, of heel 

handig zijn met computerprogramma’s/

webpagina’s of zelf al druk zijn met social-media, 

zich te melden bij de redactie van onze vereniging 

redactie@wsv-haringvliet.nl . Gewoon, omdat vele 

handen licht werk maken. 

 

Wij hopen iedereen te zien op het spetterende 

feest op 18 september a.s.  

 

Namens de redactie, 

Ad Willemen  
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Een voorzitterswissel die tevoren nogal wat stof 

heeft doen opwaaien. Maar het komt dan ook niet 

zo vaak voor dat de leden kunnen kiezen uit twee 

kandidaat-voorzitters. In de extra Algemene Le-

denvergadering op 19 juni was dit wel het geval.  

 

In de buitenlucht, onder een overkapping, met 

papieren stembiljetten,  plastic stembakken en een 

heuse telcommissie is uiteindelijk Jaap Ruibing 

door de leden gekozen als nieuwe voorzitter van 

onze Watersportvereniging.  

 

De stemming van een nieuwe penningmeester ging 

een stuk eenvoudiger. Er was niet veel te kiezen, 

dus het stembiljet vermeldde maar één kandidaat. 

Guust Baartmans werd gekozen tot nieuwe Pen-

ningmeester van onze Watersportvereniging.  

Over deze nieuwe Bestuursleden kunt u meer lezen 

in dit Bestek.  

 

Op 5 juli heeft de wethouder Aart-Jan Spoon van 

Hellevoetsluis in onze beide havens de nieuwe 

Blauwe Vlag gehesen. Deze vlag krijg je als je als 

jouw instelling of vereniging voldoet aan bepaalde 

(milieu-)voorwaarden en wordt uitgereikt aan 

stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn.   

 

In Hellevoetsluis zijn wij de enige Watersportvere-

niging die de Blauwe Vlag toebedeeld krijgt. Eigen-

lijk krijgen we als Vereniging 2 Blauwe Vlaggen, 

want beide locaties voldoen aan de eisen voor de 

Blauwe Vlag. Andere instanties in Hellevoetsluis 

die deze vlag ook mogen voeren zijn Marina Jacht-

haven Cape Helius en het Quackstrand.  

 

Wij zijn er trots op en zien de Blauwe Vlag als een 

kwaliteitskeurmerk voor onze havens.  

 

Langzaam komen ook de verenigings-evenementen 

weer op gang en dat is een goede zaak. Zo is er op 

18 september een Jubileumrace en een Vereni-

gingsfeest. Onze Evenementencommissie is al druk 

bezig met de voorbereiding.  

 

Voor alle leden een fijn vaarseizoen en we hopen 

elkaar zeker te zien op 18 september aanstaande.  

 

Het Bestuur WSV Haringvliet.  

mailto:redactie@wsv-haringvliet.nl
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1. Waar vaar je op, en wat betekent je schip voor 

jou? 

Ik heb een Gladiateur. Deze kocht ik ongeveer twin-

tig jaar geleden. Vooral in de eerste jaren heb ik 

heel veel zelf vervangen en onderhouden. Ik ben 

erg gecharmeerd van de bouwkwaliteit en het ont-

werp. Voor mij is ze een schip met karakter en ge-

schiedenis. Zeilen en het bezit van een boot ervaar 

ik als een way of life. Het geeft mij een gevoel van 

vrijheid. Het is een schip waar ik aan gehecht ben. 

Ondanks de start van de oriëntatie op een iets gro-

ter schip, zal afscheid nemen emotioneel zijn. 

 

2. Wat motiveert je om voorzitter van deze vereni-

ging te worden? 

Een vereniging stimuleert leden een bijdrage te 

leveren en betrokken te blijven. Het samen voor 

onderhoud te zorgen, activiteiten te ondernemen 

of anderszins bij te dragen, komt saamhorigheid 

ten goede. Begrip voor elkaar en iets voor elkaar 

over hebben, dat vind ik belangrijke waarden.  

In de huidige maatschappij ervaar ik dat niet als 

iets vanzelfsprekends. 

De rol van voorzitter biedt mij de mogelijkheid om 

me in te zetten voor de vereniging. 

 

3. Je komt uit het bedrijfsleven, zie je de vereniging 

ook als een bedrijf of spelen hier andere zaken? 

De vereniging zie ik als een vereniging. Deze is 

opgericht in het (collectief) belang van haar leden. 

Leden zie ik niet als werknemers zoals in een be-

drijf, noch als aandeelhouders waarvoor winst be-

langrijk is. De vereniging zie ik een maatschappe-

lijk en gemeenschappelijk doel voor haar leden 

vervullen. 

Waar het gaat over inzet door leden, inclusief mij-

zelf, zie ik deze als vrijwillig maar niet vrijblijvend. 

Bij het vervullen van een rol in de vereniging horen 

ook inzet en resultaat. Die elementen moeten be-

spreekbaar zijn.  

4. Is WSV-Haringvliet vooral een goede en betaal-

bare faciliteit voor en door de leden, of vervullen 

we ook een rol in de Hellevoetse gemeenschap? 

 

Beiden, in mijn optiek. Opgericht met voornamelijk 

het eerste doel, kun je vaststellen dat we ook een 

rol in de gemeente Hellevoetsluis en omstreken 

vervullen. Immers, wanneer je een stuk touw tekort 

komt of een lege gasfles hebt, is een bezoekje aan 

de lokale middenstand snel gebracht om de tekor-

ten aan te vullen. Datzelfde geldt voor de super-

markt, horeca, enz. 

 

5. Dit is een jubileumjaar. Ga je het volgende jubi-

leum ook meemaken? 

Bedoel je een 65-jarig jubileum? Of het komende 

60-jarig jubileum? Ik hoop beiden! 

Tekst: Henne Pauli 
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 1. Wat zou jij je opvolger willen meegeven? 

Ik hoop dat mijn opvolger het wat makkelijker 

krijgt dan ik in de afgelopen twee jaar. Op een paar 

hoogtepunten na, zijn dit vooral crisisjaren ge-

weest rondom een aantal veranderingen in de ver-

eniging en boven alles uit: de Corona-pandemie. 

Mijn opvolger krijgt een goed bestuur met een ge-

zonde verenigingsbasis.  

 

2. Je hebt WSV-Haringvliet binnen de Gemeente 

Hellevoetsluis prominent op de kaart gezet. Wat 

was daarvoor nodig? 

WSV- Haringvliet op de kaart zetten had de bedoe-

ling om bekendheid te creëren en ons te verbinden 

met ‘Hellevoetsluis waterstad’. Positieve reclame 

draagt ook bij aan bij het werven van nieuwe leden 

en trekt ook passanten.  

 

3. Wat vind je, door je ervaring als voorzitter, de 

zwakke en de sterke punten van de watersportor-

ganisaties? 

Een deel van de leden begrijpt niet dat wij vrijwil-

ligers zijn, die naast een baan 800 tot 1000 uur 

kosteloos actief zijn voor de vereniging. Dat touw-

trekken en het spelen op de man heeft mij doen 

besluiten om er mee te stoppen. Ik was graag door-

gegaan, maar soms is het beter om een nieuwe start 

te maken. Dit kan iedereen zich aantrekken als het 

collectief 

niet past of 

als je je 

daarin niet 

wilt schik-

ken.  

Mijn doel 

was samen 

met het 

bestuur de 

vereniging 

te professi-

onaliseren 

en het mas-

terplan van 

mijn voor-

ganger te 

continueren. 

Het laatste 

ligt dan ook 

nog op 

koers. Die 

actielijst 

wordt kleiner en daardoor is de kwaliteit toegeno-

men, wat ook blijkt uit de toekenning van het keur-

merk Blauwe Vlag . De havens worden goed geleid, 

goed beheerd en zijn financieel gezond.  

 

4. De Covid-19-pandemie heeft een zwaar stempel 

gedrukt op jouw voorzittersperiode. Wat kan een 

vereniging leren van zo’n diepingrijpend gebeu-

ren? 

We hebben geleerd dat een goed Bestuur handboek, 

wat dat jaarlijks naar de actualiteit wordt geüpda-

tet. Je kunt beter op gebeurtenissen en crises van 

gelijke aard inspelen. Zo maak je afspraken, regels, 

ongeschreven wetten transparant en leer je meer 

over het communicatieniveau en de leesbereidheid. 

Uit ervaring weten we nu dat er alleen gelezen 

wordt als mensen hun eigen belang er in herken-

nen. Kortom, we zeilen nu met de wind van van-

daag en niet met de wind van gisteren. De volgende 

turbulentie staat nu in onze draaiboeken en erva-

ringen opgetekend.  

 

5. Als je een boot mocht wensen, welke wordt het 

dan en waarom?  

Mijn bootwens is een SAFFIER-dagzeiler. Daarmee 

zeil je altijd met de wind van vandaag en ben je 

stormbestendig. 
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Toen ik in de aankondiging voor de ALV van april 

jl. las dat de derde termijn van Lorents Blanken-

berg er alweer opzat, heb ik me bij het bestuur 

gemeld om Lorents als penningmeester op te vol-

gen. Het is bepaald geen sinecure om in zijn voet-

sporen te treden, want Lorents heeft deze rol ja-

renlang voortreffelijk vervuld.  

 

Zoals ik in het verleden herhaaldelijk heb bena-

drukt kan een bloeiende en gezonde  vereniging 

als de onze alleen voor en door de leden voortbe-

staan. En dat we alle fantastische voorzieningen in 

onze havens en de activiteiten louter en alleen te 

danken hebben aan de inzet van betrokken en 

actieve leden. 

 

Daarom wil ik me graag opnieuw inzetten voor de 

vereniging. Vanzelfsprekend wil ik de bij de ALV 

aanwezige leden hartelijk danken voor hun stem 

waarmee ondergetekende door een overweldigen-

de meerderheid tot penningmeester is gekozen.  

Na de - voor veel mensen moeilijke - coronaperio-

de hoop ik dat onze vereniging weer snel in een 

rustig vaarwater kan terugkeren, te beginnen met 

een spetterend feest in september ter gelegenheid 

van ons 60-jarig bestaan. 

 

Graag wil ik de komende jaren weer mijn bijdrage 

leveren aan het reilen en zeilen van onze vereni-

ging – zij het in een andere hoedanigheid. Veran-

dering van spijs doet immers eten!    
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Wat zijn we blij en opgelucht dat we de viering van 

ons 60-jarig jubileum eindelijk gestalte kunnen 

geven.  

Bij dit Bestek vinden jullie als eerste uiting van 

deze bijzondere mijlpaal een jubileumvlag.  

Hoe mooi zou het zijn als iedereen deze vlag zou 

hijsen om zo trots uit te dragen dat onze vereni-

ging al zo lang bestaat. 

 

Naast dat dit een jubileumjaar is, was het niet al-

leen in onze directe leefomgeving een roerig jaar 

(Corona), maar ook op de vereniging heeft zich het 

nodige afgespeeld.  

 

Ook dit laatste vraagt om een gelegenheid om in 

een meer ontspanning sfeer weer bij elkaar te ko-

men en hoe kun je dat beter doen dan met een 

spetterend feest! 

 

Zet 18 SEPTEMBER alvast in je agenda, 
zodat je niets mist.  
 

We zullen op 18 september een jubileumrace (op 

de leest van een Gelijke Finish Race) en aanslui-

tend een jubileumfeest organiseren. 

 

Het aanmeldingsformulier voor de jubileumrace en 

voor het feest, zullen we nog via de nieuwsbrief 

verspreiden. Vanzelfsprekend zullen wij rekening 

moeten houden met de dan geldende Corona-

maatregelen.  

 

Ook zullen we een gedetailleerd programma en de 

eventuele kosten in deze nieuwsbrief zetten.  

Wij hebben er nu al zin in! 

 

De Evenementencommissie 

  

Isabella Weijgand 

Nicky Rijckaert 

Patricia Bergeijk 
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Merijn Tinga is kitesurfer. Tijdens het surfen ziet 

hij regelmatig stukken plastic aanspoelen op het 

strand. Veel plastic: het gewicht van een surfboard 

op elke 250 meter strand! Hij realiseert zich dat dit 

nooit goed kan zijn. Wanneer hij op het internet 

gaat surfen, ontdekt Merijn dat het probleem veel 

groter is en dat iedereen dat mag weten. 

 

Het is 2014 en het begrip plastic soup is bij het gro-

te publiek nog nauwelijks bekend. Als er al over 

gepubliceerd wordt, is dat vaak op nogal meewari-

ge wijze: een kleurige berg plastic afval die mid-

denin de Stille Oceaan drijft, maar met de huidige 

technologie snel zal worden opgeruimd. 

De rauwe werkelijkheid is echter dat er een nieuw 

groot wereldwijd milieuprobleem aan het ontstaan 

is. 

 

Merijn wil dit in Nederland onder de aandacht van 

het grote publiek brengen en als artistiek beeldend 

kunstenaar doet hij dat op zijn eigen spraakmaken-

de wijze met een opvallende en ludieke actie. Van 

aangespoeld plastic afval op het Nederlandse 

strand gaat hij een surfboard bouwen waarmee hij 

al kitesurfend een tocht gaat maken van zo’n 450 

km langs de Nederlandse kust. 

Als Merijn drie dagen na de start in het Belgische 

Knokke op het strand van Ameland landt, heeft hij 

een nieuwe roeping. Al zijn volgende projecten 

zullen in het teken staan van de plastic vervuiling. 

 

Zeven jaar en zes expedities in het teken van de 

plastic vervuiling verder is er veel veranderd. Het is 

dankzij de tomeloze inzet van deze Plastic Soup 

Surfer dat wij in Nederland vanaf 1 juli 2021 ook 

voor kleine plastic flesjes statiegeld gaan betalen. 

In Plastic Soup Surfer beschrijft Merijn Tinga zijn 

tochten en zijn strijd op meeslepende wijze; zijn 

vaak ludieke acties, zijn tegenslagen en zijn suc-

cessen. In zijn enthousiasme en door zijn gedre-

venheid neemt hij de lezer op gepassioneerde wijze 

mee op al zijn expedities: al kitesurfend over de 

Noordzee of al suppend op de rivieren.  

Plastic Soup Surfer is een boek dat u beslist gele-

zen moet hebben, zodat ook u weet hoe alarme-

rend de plastic vervuiling ook in de Nederlandse 

wateren momenteel is en wat u er zelf tegen kunt 

doen.  

Want ook dát is hard nodig om te voorkomen dat 

we straks allemaal alleen nog maar te midden van 

een grote Plastic Soup kunnen varen.  

 

Mieke Bonsang 

Auteur: Merijn Tinga 

Uitgeverij: Hollandia in Haarlem 

ISBN: 978.90.641.0725.2 

Prijs: € 20,99 
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We hebben een schitterende locatie, met heel veel 

prachtige faciliteiten. Door vrijwilligers en door 

zelfwerkzaamheid is er met hart en ziel gewerkt 

om dit tot stand te krijgen.  Maar Corona heeft er 

voor gezorgd dat er grote achterstanden in het 

onderhoud zijn ontstaan.  

 

De Havencommissie Heliushaven vraagt haar leden 

om samen met elkaar de schouders er onder te 

zetten, zodat het niveau en de kwaliteit die we 

eerder hadden, weer gehaald wordt of sterker nog, 

zelfs verbeterd wordt. We kunnen dan nog meer 

trots op onze haven zijn.  

 

Met andere woorden, pak eens een bezem of steek 

je handen eens uit de mouwen als je een losse 

plank of anderszins tegenkomt. Zoveel moeite is 

het echt niet.  

 

De leden die zich willen 

inzetten voor het onder-

houd en de ontwikkeling 

van de Heliushaven kun-

nen, samen met de Ha-

vencommissie van de 

Heliushaven, hierin een 

grote rol vervullen.  

Dat zal dan zeker meer 

zijn dan één zaterdag 

per jaar, maar voelt u 

zich aangesproken en 

wilt u meedoen in ons team, neem dan contact met 

mij op.  

 

In het najaar zal de zelfwerkzaamheid weer aan-

vangen. Heeft u specifieke vakkennis op technisch 

gebied zoals Electra / Hout & Metaalbewerking / 

etc., meldt u zich dan bij onze coördinator ZWH.   

 

Met verenigingsgroet, 

Frits d’Achard 

Havencommissaris Heliushaven. 
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In onze Kanaalhaven zijn we voor de vakantieperi-

ode voorzichtig begonnen met de zelfwerkzaam-

heid en deze zal na de zomerperiode als het goed is 

weer volledig worden opgepakt. U wordt hiervoor 

benaderd door onze coördinator ZWH.  

 

Ook de oude gezelligheid komt gelukkig weer terug 

in onze haven. Wat dames hebben zich opgewor-

pen om weer wat bloembakken te vullen en ik moet 

zeggen, het is een fraai gezicht als je de  Kanaalha-

ven binnen loopt.  

Het Arendsnest is weer open en elke dinsdag- en 

vrijdagmorgen vinden we weer, zoals vanouds, een 

groepje leden al vroeg aan de koffie. Alsof het nooit 

anders is geweest.  

 

Maar het belangrijkste voor de sfeer 

in de Haven is wel het feit dat de 

nieuwe tent weer bij de ingang op de 

steiger in elkaar is gezet.  

 

Schoorvoetend zie je de eerste leden 

al aanschuiven. En als alle corona-

beperkingen over zijn, zal er zeker 

weer een feestje in het Kanaal worden 

gehouden.  

 

Dick van der Werf, 

Havencommissaris Kanaal 
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Het kan weer! Met een jeugdbemanning een tocht 

maken op zee.  In samenwerking met verschillende 

jeugdwerk-organisaties in Hellevoetsluis organi-

seert Youth Sailing Foundation jaarlijks voor de 

jeugd vanaf 15 jaar korte kennismakingstochten op 

zee. 

Omdat dit initiatief door de corona-lockdowns ruim 

anderhalf jaar stil heeft gelegen gebeurt het opstar-

ten dit jaar in aangepaste vorm. Geen lange, of 

meerdaagse trajecten, maar dichtbij huis en kort 

durend. Met deze tochten willen we jongeren voor-

al laten zien wat het leven aan boord van een zee-

gaand jacht inhoudt. 

 

De eerste tocht, voorzien op zaterdag 8 augustus, is 

een tocht over het Haringvliet. Tijdens een ‘rondje 

Tiengemeten’ krijgt een groepje van maximaal vier 

jongeren per schip een indruk van de inrichting en 

de werkzaamheden aan boord van een zeegaand 

kajuitjacht. 

De twee volgende tochten op zaterdag 21 augustus 

en zondag 22 augustus gaan we daadwerkelijk de 

zee op. De avond tevoren varen we naar Stellendam 

en passeren de Goereese sluis. Op zaterdag 21 au-

gustus volgen we  een traject van Stellendam naar 

Maassluis waarop veel is te beleven: Het Slijkgat, 

koers naar sector Maasmond, en de Nieuwe Water-

weg op naar bestemming Maassluis. Daar vertrekt 

de eerste groep en komt de tweede groep aan 

boord. Die maakt de volgende dag de reis terug.  

 

Voor deze tochten zoekt Youth Sailing Foundation 

nog schippers, die hun zeiljacht beschikbaar willen 

stellen voor deze jongerentochten. Ook co-

schippers (zonder jacht) zijn welkom.  

 

Aanmelden via www.youthsailingfoundation.nl of 

bij Henne Pauli (hennepauli@gmail.com).  

 

HP 

 

 

 

http://www.youthsailingfoundation.nl
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Harlingen, een gure novemberdag in 2020. Corona 

houdt het land in de greep. Maar op de havenkade 

in Harlingen gaat een stoutmoedig groepje jonge-

ren tussen de twaalf en zestien jaar aan boord van 

de vrolijke ketch Guppy voor hun zeilreis rond het 

westelijk halfrond. Een kluitje kleumende ouders 

zwaait hen uit. Alleen het NOS-Jeugdjournaal is 

erbij, niet de hele wereldpers zoals tien jaar gele-

den. Annabelle(16), Guusje(16) en Babs(14) vertel-

len voor de camera dat zij uitzien naar deze reis 

met captain Laura Dekker. Laura vertelt het Jour-

naal dat zij graag aan deze groep van vijf meiden 

en twee tienerknapen de geweldige levenservaring 

wil overdragen die zij tijdens haar wereldomzeiling 

heeft opgedaan. “Hoe ik nu in het leven sta, komt 

voort uit de reis die ik toen gemaakt heb”, vertelt ze. 

 

Nadat zij in januari 2012 haar wereldomzeiling in 

Sint Maarten afsloot, vestigde Laura zich in Whan-

garei, in haar geboorteland Nieuw Zeeland. Sinds-

dien reist ze de hele wereld over, want iedereen wil 

haar verhaal horen. In 2017 leert ze in Nederland 

haar huidige partner, Mini 6.50-zeiler Sander Vo-

gelenzang, kennen en wordt haar zoontje Tim ge-

boren. 

 

Laura heeft een nieuwe droom: een schip bouwen 

waarmee zij op oceaanreizen groepen jongeren het 

leven op de eindeloze zee kan laten voelen en ken-

nis kan laten maken met de bewoners op de eilan-

den en aan de kusten. Anno 2017 lijkt dat een on-

mogelijke miljoenendroom. Maar drie jaar later 

gebeurt het wonder: samen met Sander koopt ze 

een Scorpio 72, die ze kunnen ombouwen om met 

een bemanning van tien de educatieve reizen te 

gaan maken die ze voor ogen hebben. In Harlingen 

wordt het schip gereed gemaakt voor zijn nieuwe 

oceaan-expedities. 

 

Nogmaals: ..hoe..flikt..ze..het…toch..?!! 

 

We gaan naar Medemblik. Daar ligt Guppy afge-

meerd na een enerverende maidentrip van zes win-

termaanden rond de Atlantische Oceaan en het 

Caribisch gebied. 

 

Net twee weken terug, zijn Sander en Laura zijn op 

hun plek in de Pekelharinghaven alweer hard aan 

het werk om het schip verder te verbeteren.  

Laura: “Mensen denken vaak dat ik een rijkeluis-

kindje ben dat zomaar een schip in haar schoot 

Tekst: Henne Pauli, beeld: Laura Dekker-expeditie 
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geworpen krijgt. Maar zo is het nu niet gegaan en is 

het ook nooit geweest. Sander en ik hebben ons een 

slag in de rondte gewerkt om dit schip, dat in 1984 

gebouwd is, te kopen en geschikt te maken. Deze 

Scorpio lag in Frankrijk. Het was echt een opknap-

per. Ik had er al vier jaar een oogje op. Maar toen 

was het schip nog veel te duur. Eindelijk was de 

prijs zodanig gezakt dat het binnen ons bereik 

kwam. Dat wil zeggen, we moesten er zo’n beetje al 

onze bezittingen voor verkopen om genoeg bij ons 

spaargeld te leggen. Allebei onze auto’s en andere 

spullen en Sander ook nog z’n huis. Ook onze spon-

sor Deutsche Bank heeft bijgedragen aan de verbou-

wing.”  

 

Het is dan augustus 2020, drie maanden voordat ze 

zullen vertrekken om de jongerenreis rond de 

Noordelijke Atlantische Oceaan te maken. Nadat 

het schip was overgevaren naar Harlingen, is het op 

de kant gezet en hebben ze tot half november dag 

in dag uit als gekken gewerkt om het schip om te 

toveren tot een veilig verblijf voor de jonge studen-

ten. Met de nieuwe vertrouwde naam ‘Guppy’ (een 

rondleiding ‘tour of “big” Guppy’ kun je zien op 

Youtube). 

 

 

-Hoe hebben jullie de werving van de studenten aan-

gepakt? 

 

Sander: “Dat bleek erg vlot te gaan. Met een simpe-

le post op Facebook en Instagram hadden wij al snel 

inschrijvingen.Een flink aantal zou meevaren van-

uit Harlingen en twee zijn een paar maanden later 

op Sint Maarten opgestapt.” 

 

 ‘Als je veertien dagen in quarantaine 

aan een mooring moet, met zeven pu-

bers en uitzicht op witte stranden waar 

je niet mag komen, valt dat echt niet 

mee.”    
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In november vorig jaar waren de weersomstandig-

heden langs de Europese kust natuurlijk bar en 

boos. Die beginweken waren best pittig voor de 

studenten, maar ze sleepten elkaar er doorheen. 

Dat het onderweg steeds warmer werd hielp heel 

erg om de stemming er in te houden.  Als er tus-

sendoor iemand toch begon te klagen kreeg hij of 

zij al gauw te horen ‘wil je naar de zomerwarmte of 

niet?’.” 

 

-Jullie zijn natuurlijk niet als pedagogen opgeleid, viel 

het jullie zwaar om met zo’n groep pubers op stap te 

zijn? 

 

Laura: ‘Ik had in Nieuw-Zeeland al ervaring met 

kinderen opgedaan omdat ik daar op zee les gaf aan 

schoolklassen. Als jonge vrouw heb ik het juist 

makkelijker met kinderen. Volwassenen, en zeker 

ouderen luisteren vaak niet naar je. Die denken dan 

dat ze het beter weten dan zo’n jong meisje. Ook 

onderweg merk je in andere streken, dat je als 

vrouwelijke schipper niet voor vol wordt aange-

zien. Douane-ambtenaren praten dan niet met mij, 

maar richten zich tot Sander. In Nederland is dat 

gelukkig minder het geval.” Sander vult aan: “ Je 

bent met zeven of acht tieners op stap en op een 

gegeven moment ontstaat er onderling wel eens 

onenigheid, Dat kunnen met een gesprek wel rela-

tiveren. Aan het eind van de dag  zijn ze altijd weer 

dikke vrienden. Maar we hebben wel ervaren dat de 

jongeren zo’n reis zelf moeten willen, niet ge-

stuurd door de ouders. Dat wordt ook onze nieuwe 

stelregel: als het kind de reis niet zelf wil, kunnen 

we hem of haar niet meenemen.” 

 

Doordat ze in een groepsapp met elkaar chatten 

kennen de studenten elkaar al aardig voordat ze 

aan boord van Guppy komen. Ook met de ouders 

zijn vooraf zoveel mogelijk persoonlijk gesprekken 

gevoerd. In een enkel geval was dat niet mogelijk 

omdat het gezin in het buitenland woont.  

Niet alleen wat de leeftijd betreft is het een aardig 

mix, de jongste deelneemster is twaalf. De gemid-

delde leeftijd van de hele bemanning komt op krap 

zestien jaar (met z’n twee jaar trekt zoontje Tim 

het gemiddelde natuurlijk flink omlaag, maar 

toch..). Maar ook qua achtergrond loopt het be-

hoorlijk uiteen. Sommige studenten krijgen de reis 

door hun ouders in de schoot geworpen, maar de 

meesten hebben er zelf echt voor moeten werken. 

Sander: “Er was een student die oliebollen ging 

verkopen. Een ander heeft geld ver-

diend doordat hij schoonmaakwerk 

ging doen. Hoewel wij onze prijs lager 

kunnen houden dan bij vergelijkbare 

projecten is het best een uitgave. 

Maar de meesten zijn er heel creatief 

in om het geld voor de reis bij elkaar 

te krijgen.” Laura: ‘En natuurlijk, hoe 

meer sponsoring wij krijgen hoe lager 

we de deelnemerskosten kunnen hou-

den. Zo laag mogelijk, dat is ons 

doel.” 

 

Vooral door corona was dit een reis 

waar ze op toe moesten leggen. Via 

internet, als ze bereik hadden, maar 

vooral door eindeloze telefonades 

moesten ze de toestemming regelen 

 

“Onze ervaring is, dat de jongeren die 

het moeilijkst lijken, uiteindelijk het 

makkelijkste in de omgang zijn. Juist als 

ze er voor hebben moeten werken, en 

dus gemotiveerd zijn, maken ze de 

grootste persoonlijke groei door.” 
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om aan land te gaan. Vaak kon dat alleen na dure 

coronatesten van 150 dollar per persoon, en dat op 

meerdere bestemmingen. Kosten die vooraf niet 

voorzien waren. Maar ook andere verrassingen: zo 

was Laura twee weken vanuit Barbados bezig om 

toestemming te regelen voor Saint Vincent en de 

Grenadine-eilanden. En toen het zover was veran-

derde Barbados door corona-uitbraken ineens in 

een high risk-land. Sander: ‘Als je dan veertien da-

gen in quarantaine aan een mooring moet, met 

zeven pubers en uitzicht op witte stranden waar je 

niet mag komen, valt dat echt niet mee.”    

 

Maar op zulke momenten biedt de diepblauwe zee 

weer vertier met duik-expedities en minicat varen. 

Toch gaat ook het schoolleven aan boord gewoon 

door. De studenten hebben met hun eigen school 

een programma opgesteld. Aan boord is het:  ’s 

morgens studeren en ’s middags op pad, de cultuur 

van het land opsnuiven of andere activiteiten.  

 

-Kunnen jullie daarbij ondersteuning bieden?  

 

Laura: “Ze helpen vooral elkaar. De ouderejaars 

voor de jongerejaars. Ze vullen elkaar goed aan. En 

Sander is goed met cijfers, ik goed met aardrijks-

kunde. In de buurt van wifi gebruiken ze natuurlijk 

internet voor contact met school. Sander: “Maar zo 

één keer per week hebben ze wel een schop onder 

hun kont nodig. Dan was de kritiek: ‘thuis heb ik 

m’n vader op m’n nek en hier heb ik Sander’. Bij 

thuiskomst bleek dat ze eigenlijk net zo ver waren 

als de andere leerlingen in hun klas, of dat ze juist 

vóór lagen.” 

 

-Wat geeft jullie nu het meeste voldoening? 

 

Laura: “Dit ritme van ’s winters een lange tocht van 

zes maanden over de Atlantische Oceaan en in de 

zomermaanden een kort zomerkamp langs de Wad-

deneilanden van ruim een week zullen we komende 

jaren voortzetten, zodat we intussen ook de boot 

steeds kunnen onderhouden en verbeteren. Door 

de kosten laag te houden krijgen we jongeren uit 

een sociale laag die het echt nodig hebben. Onze 

ervaring is, dat de jongeren die het moeilijkst lij-

ken, uiteindelijk het makkelijkste in de omgang 

zijn. Juist als ze er voor hebben moeten werken, en 

dus gemotiveerd zijn, maken ze de grootste per-

soonlijke groei door. Onze mooiste ervaring was 

dat twee studenten  die een deel van het traject 

zouden varen, zich onderweg zo thuis voelden dat 

ze het voor elkaar hebben gekregen om de hele 

tocht mee te kunnen. En nu we twee weken terug 

zijn zat hier afgelopen weekend bijna de hele groep 

al weer als vrienden bij elkaar.”  
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De smartphone is ook tijdens deze zes maanden 

durende expeditie een onmisbaar object voor de 

jongeren aan boord. Laura en Sander moeten meer-

dere keren op jacht naar een exemplaar dat door 

één van de studenten onderweg verloren is. Maar 

het zijn zeker geen verwende prinsjes en prinsesjes 

die deze reis zijn opgestapt. ‘Bikkels’ is een betere 

benaming, Dat bewijzen ze al wanneer de Guppy 

zondag 15 november zee kiest op weg naar IJmui-

den. De winterkou is ijzig, de zee ruw. Zeeziekte 

slaat snel toe, maar de zeven opstappers zitten het 

aan dek uit tot het jacht ’s avonds laat afmeert op 

z’n bestemming. 

 

In de winter naar het Zuiden zeilen is gebruik ma-

ken van elk schaars weervenster ook als de elemen-

ten niet comfortabel zijn. Op sommige trajecten is 

de Scorpio 72 in ruige zeegang net een onderzee-

boot. Zo hopt het expeditieschip in vier weken via 

Cherbourg en La Coruña naar Lanzarote, een van 

de Canarische Eilanden, waar aan boord het ver-

trouwde Sinterklaasfeest wordt gevierd. Daar kan 

de winterkleding uit. Deze bofkonten gaan het zon-

nige en warme achterland in, terwijl hun vriendjes 

en vriendinnetjes in Nederland vanwege Covid-19 

thuis moeten zitten in de donkere wintermaanden. 

Al snel ervaren de bemanningsleden, dat het eten 

in andere gebieden niet hetzelfde is al thuis en 

leren ze dat ze zich maar moeten aanpassen. Leren 

is zeker een issue aan boord van de GuppyXL. Het 

is niet alleen ervaren wat andere culturen te bieden 

hebben, maar net zo goed: in je schoolboeken dui-

ken. Want ook tijdens de reis moeten de school-

prestaties op peil blijven. Maar wat de zee je kan 

leren is ongeëvenaard. Het fosforiserend opgloeien 

van de golven is sprookjesachtig. En van tijd tot tijd 

sprinten de studenten allemaal naar de boegspriet 

als een school van zeker dertig dolfijnen rond de 

boot spelletjes doet.  

 

Eind december voert de expeditie naar de Kaapver-

dische Eilanden. Het vergt steeds moeizame onder-

handelingen met de autoriteiten en gidsen om tij-

dens de corona-pandemie van boord te mogen, ook 

als beschikt de crew over bewijs dat aan boord ie-

dereen vrij van corona is. Maar het mag de pret niet 

drukken. Ze slagen er in om steeds bijzondere ex-

cursies te maken, het Kerstfeest te vieren, en vers 

fruit en verse groenten in te slaan. De grote over-

steek van 2100 mijlen blauw Atlantisch water ligt 

voor hen. 

 

Op weg naar Barbados maken de jonge studenten 

mee hoe je beleving van tijd kan verschillen. Ook 

letterlijk, want ze leren te werken met de verschui-

ving van tijdzones terwijl ze op de kaart de koers en 

de voortgang inplotten. De jaarwisseling vieren ze 

met geschal van de scheepshoorn en echte oliebol-
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len. Aan boord is het dan -2UTC. Laura en Sander 

proberen steeds zo veel mogelijk te zeilen. Dat gaat 

gepaard met de nodige koers- en zeilwisselingen. 

De bemanning is verdeeld in wachten van vier uur 

op en acht uur af. Ze sturen het schip, bedienen de 

marifoon en krijgen les in motoronderhoud en alles 

wat verder aan boord moet gebeuren.  Maar wie wil 

kan ook gitaarles krijgen. En ook voor de school-

boeken moet steeds tijd gemaakt worden. Kleine 

Tim is natuurlijk de lieveling aan boord, over aan-

dacht van de grote jongens en meisjes heeft hij niet 

te klagen. Rond de jaarwisseling is het een periode 

dichtbewolkt en regenachtig. Maar de sfeer blijft 

goed. Voor sommigen mag het zeilen altijd voort-

duren. Anderen krijgen graag weer land in zicht. 

Op 30 nm afstand van Barbados drukt Babs ineens 

op de scheepshoorn ‘Land Ahoy!’ Het is dan 11 

januari 2021. 

 

De Guppy gaat zo’n veertien dagen in quarantaine 

in de baai voor Barbados’ hoofdstad Bridgetown. 

Maar er is genoeg afleiding, zoals met minicat va-

ren en snorkelen. Als een waar cadeautje komt ook 

de Tres Hombres langszij, het Nederlandse zeilen-

de vrachtschip. Daarmee promoot de bemanning 

het duurzame goederentransport doormiddel van 

de klassieke zeilvaart. Weer een boeiend, leerzaam 

contact! 

 

Verder gaat het dan, eind januari en  gedurende 

februari langs de andere eilanden van de Antillen: 

naar St Vincent, waar de vulkaan nu vervaarlijk 

rommelt, en vervolgens Martinique. Wat valt er 

allemaal niet te beleven, afgezien van die werkende 

vulkaan? Jungletochten, zeeschildpadden die om 

de boot zwemmen. Walvissen die je spuitend be-

groeten. En niet te vergeten: de prachtige zonsop- 

en -ondergangen die je op zee kunt beleven. De 

Caribische zon schijnt veelvuldig, af en toe afge-

wisseld door een tropische regenbui.  Enkele be-

manningsleden voelen zich al zo ervaren dat zij op 

de minicat delen van de tocht langs deze eilanden 

gelijk op varen met de Guppy. 

 

Omdat begin maart een aantal nieuwe studenten 

invliegen vanaf het veel Noordelijker gelegen ei-

land Sint Maarten, onderdeel van de Nederlandse 

Antillen, vaart Guppy weer naar open zee. 

 

De reis voert langs het werkende vulkaaneiland 

Montserrat, St Kitts en Saba. Bij aankomst op St. 

Maarten op 4 maart hoeven ze tot hun opluchting 

niet in quarantaine. De aankomst van de nieuwe 

bemanningsleden verloopt voorspoedig, maar zij 

hebben natuurlijk tijd nodig om te acclimatiseren 

en wegwijs te raken op het schip. De verbroedering 

gaat snel. Ook hier natuurlijk weer fourageren; 

naast vers voedsel bezwijkt de rubberboot ook on-

der ladingen wc-papier. Soms is de agenda overvol: 

na een klimtocht in de jungle volgt die dag nog een 

excursie in ex-Volvo-racer The Green Dragon, die 

ze op de rede van Sint Maarten ontmoeten. Een 

volledig uitgekleed raceschip, wel wat anders dan 

de comfortabele Guppy. Tim verklaart met zijn 

twee jaar parmantig ‘dat hij het interieur van dit 

Volvo-schip toch niet zo leuk vindt’. 
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Omdat andere voorgenomen bestemmingen we-

gens corona gesloten zijn, besluiten ze half maart 

weer terug te varen naar Martinique.  Voor de 

nieuwkomers een ontdekking, voor de oude crew 

een heerlijk weerzien. Bij het duiken vinden ze een 

damestas vol oude, interessante zaken. Ook is het 

een avontuur om de hele kustlijn lopend te verken-

nen.  

 

Dan klaagt een van de meiden over buikpijn. En de 

pijn houdt zo lang aan dat Laura en Sander via de 

marifoon een arts raadplegen die hen toch aanraadt 

naar het ziekenhuis in Fort de France op Martini-

que te gaan om haar goed te onderzoeken. Gelukkig 

blijkt het niets ernstigs te zijn en met medicijnen 

en een dagje uitzieken is het voorbij. Via een toe-

ristische stop in Ile des Saintes begint Guppy eind 

maart weer aan de oceaan-oversteek terug. Het 

kost de bemanning niet veel moeite om weer in het 

vertrouwde dag- en nacht-ritme te komen. Er wor-

den heerlijke maaltijden verzonnen tijdens de Pas-

dagen en de dolfijnen verschijnen weer als speelse 

oude vrienden. Na de Paasdagen slaat het weer om, 

met windstoten en bliksem. Bij een plotselinge 

vlaag helt de boot vervaarlijk over en maakt Sander 

in de kajuit een pijnlijke schuiver. De wacht buiten 

heeft Guppy echter meteen onder controle.  

Gaandeweg wordt het ook weer kouder en vormt de 

kajuit weer een lekker warm hol waar iedereen sa-

menklit. Half april bereikt het team de Azoren. De 

Covid-testen vallen gelukkig weer goed uit, zodat 

ze na een dag alweer het land op mogen. In de ha-

ven van Horta kunnen ze afmeren met de boeg 

recht tegenover een bekend schip: het vroegere 

opleidingsschip van de koopvaardij Eendracht, 

tegenwoordig het Duitse opleidingsschip Johann 

Schmidt. Dat de crew Duitse leeftijdsgenoten ont-

moet maakt het verblijf op Horta extra leuk. Na-

tuurlijk bezoeken ze de befaamde schipperskroeg 

Peter Cafe Sport en zijn museale nautische collec-

tie ‘Grote Namen’ waar ook Laura’s wereldomzei-

ling onderdeel van uit maakt. De studenten storten 

zich meteen op het vervaardigen van een opvallen-

de kadeschildering van het Guppy-embleem. Zo 

hoort dat in Horta. 

 

Sanders verjaardag vieren ze onderweg naar Caldei-

ra. Vanwege stormachtig weer op komst zijn ze met 

een paar dagen ‘vertraging’ (telt dat, op zo’n reis?) 

uit Horta vertrokken. De extra tijd is gevuld met 

een uitstap en met de Guppy Games, een meerkamp 

die zeker een vast nummer wordt bij toekomstige 

expedities. 

 

Op weg naar huis beleven ze in de Golf van Biskaje 

nog een feeëriek lichtevenement met fosforesce-

rende golven onder een eindeloze sterrenhemel. 

Of, zijn het eigenlijk wel sterren? Tijdens een van 

de nachtelijke wachten zien ze een treintje van wel 

vijftig satellieten langs de nachthemels schuiven. 

Laura vermoedt dat Elon Musk hier de hand in heeft 

gehad.  

 

Het laatste stukje langs de Nederlandse kust valt de 

wind helemaal weg en motoren ze naar huis. Laura 

schrijft in haar logboek: ‘Langzaam pakt iedereen z’n 

spullen in, met dubbele gevoelens. Opgewonden om 

straks weer bij familie en vrienden te zijn, maar ook 

verdrietig dat dit grote avontuur ten einde loopt. Ook 

ik zal hen missen. Het zijn prachtige mensen die ik 

gedurende een stukje van hun leven mee heb mogen 

maken.’ 
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Alle verzoeken en wijzigingen in uw gegevens, dus ook opzeggingen,  

doorgeven aan de secretaris. 

email        secretaris@wsv-haringvliet.nl 

 

brief       WSV Haringvliet 

       Postbus 26 

       3220 AA Hellevoetsluis 

 

bank       NL08ABNA0559275838 

  23 23 

 

Ik twijfel er dan ook sterk aan of we in 2021 de 

grens weer over mogen om in het warme zuiden op 

een typisch Frans terras te kunnen genieten van de 

mediterrane sfeer en lekkere visjes onder het genot 

van een heerlijk glas wijn. 

Alhoewel… met een klein beetje fantasie en de 

juiste ingrediënten kan ik toch ook mijn eigen 

Franse terras creëren? 

 

Het zal een jaar of tien geleden zijn dat ik samen 

met Jaap op een druilerige dag op zoek ben gegaan 

naar een nieuw Frans winkeltje in Gorinchem. Een 

beetje francofiel ben ik wel. En ook altijd op zoek 

naar nieuwe culinaire ontdekkingen. Bovendien is 

Gorinchem dichterbij huis dan de Auchan, de Fran-

se Supermarché! 

 

Het bleek een piepklein winkeltje te zijn dat was 

vol gestouwd met wijn, kaas, worst, paté, blikken 

confit en meer. Maar ik heb vooral met grote verba-

zing staan kijken naar de vele stapels blikjes met 

visconserven. Blikjes met ansjovis, makreel en 

vooral met sardines. Eenvoudige blikjes, maar ook 

blikjes met prachtige afbeeldingen er op. En 

millésimé’s! Nu kende ik die term wel van de 

Champagne, maar sardines? 

 

De term geeft namelijk het jaar van de oogst aan. 

Hierbij worden alleen de druiven van dat specifieke 

jaar gebruikt. De Champagne is hierdoor langer 

houdbaar, exclusiever en beter qua smaak. Het 

blijkt dat deze term ook in de sardine industrie 

wordt gebruikt. Door de rijping in de olijfolie wordt 

de smaak meer delicaat en de textuur zachter.  

Niet elke sardine uit blik mag echter verkocht wor-

den als millésimé. De sardines moeten hiervoor 

aan bepaalde specificaties voldoen. Zo moet het 

vetgehalte hoger zijn dan 12%. Het sardine seizoen 

loopt van mei tot februari, maar de sardines met 

zo’n vetgehalte worden voornamelijk gevangen in 

augustus en september. 

 

Het bezoek aan Gorinchem bleek een eenmalige 

actie, maar die zomer hebben we in onze achter-

tuin nog menige zomeravond genoten van over-

heerlijke Franse sardines in tomatensaus of met 

Provençaalse kruiden op stokbrood, vergezeld van 

een koele Franse Picpoul de Pinet.  

Tekst: Mieke Bonsang 
Fotografie: Mieke Bonsang en Anne-Marie Höppener 
Bron, informatie en webshop:  
sardinewinkel.nl 

https://sardinewinkel.nl/
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Tot vorig jaar, toen ik het verhaal van Bram Rie-

mersma uit Oldenzaal las. Hij vertelde hoe hij op 

een terras in Frankrijk in de zon zat te genieten. Op 

het moment dat hij zijn lunch bestelde wist hij nog 

niet dat deze lunch zijn leven zou veranderen. Hij 

dacht dat hij verse sardines besteld had en was dus 

echt verbaasd toen hij zijn gerecht geserveerd 

kreeg: Een plankje, wat stokbrood, roomboter en 

een dicht blikje sardines… 

 

Terug in Nederland is hij er pas achter gekomen 

waarom wij deze heerlijke en gezonde delicatesse 

eigenlijk helemaal niet kennen. Het is eigenlijk een 

nogal absurd verhaal. De Europese commissie heeft 

bepaald dat er zeker twaalf soorten vis verkocht 

mogen worden als sardines uit blik. Een haring, een 

sprot en zelfs een ansjovis. Vanuit dit probleem is 

hij op zoek gegaan naar de beste sardine. 

 

In de jaren ’70 en ’80 liep de verkoop van sardines 

uit blik zo goed, dat de sardine overbevist werd. 

Om te voorkomen dat de sardine met uitsterven 

zou worden bedreigd en om aan de blijvende vraag 

te voldoen werden alternatieven bedacht. In Cana-

da ging men bijvoorbeeld haring gebruiken en in 

Peru de ansjovis. Om aan deze verwarring een ein-

de te maken, besloot Noorwegen, toen de voorzit-

ter van de Codex Alimentarius Commission, een 

vaste standaard op te stellen. 

 

Alle landen konden de vissen die zij als sardine 

verkochten, opsturen naar het Noorse laboratori-

um. Als de smaak en structuur genoeg overeenkwa-

men met die van de sardine, gaven ze groen licht. 

Zo kwamen ze op twaalf soorten vis die als inge-

blikte sardine verkocht mochten worden. 

 

Gelukkig wordt de sardine vandaag de dag niet 

meer overbevist. Dit betekent helaas niet dat de 

internationale wetgevingen zijn teruggedraaid. Ten 

voordele van de grote merken die een goedkoop 

product kunnen wegzetten, maar ten nadele van de 

kwaliteit en naam van de echte sardine. 

De enige voorwaarde is dat als er een andere vis in 

het blikje wordt gestopt, de producent de Latijnse 

naam van de vis bij de ingrediënten moet vermel-

den. 

 

In Nederland is het product nooit een delicatesse is 

geweest. Hier wordt ook maar een klein deel van 

alle sardinemerken aangeboden en dit zijn vaak de 

sardines van merken die zich richten op winst en 

niet op de kwaliteit van de vis. 

 

Het is niet mijn gewoonte om hier reclame te ma-

ken voor een merk of bedrijf, maar deze keer maak 

ik graag een uitzondering. De Sardine Winkel ver-

koopt enkel de Sardina Pilchardus, omdat dit de 

echte sardine is. Het is hun missie om het imago 

van vis uit blik in Nederland te verbeteren en men-

sen te stimuleren om te kiezen voor producten die 

op een milieuvriendelijke en duurzame wijze zijn 

gevangen.  Weten wat je eet en waar dat vandaan 

komt, dat vinden ze belangrijk. Achter elk product 

zit immers een uniek verhaal. 

 

Laat u – net als uw redacteur vorig jaar - verrassen 

door hun assortiment en creëer zo een  mediterra-

ne sfeer op uw eigen “Franse” terras in de hopelijk 

zonovergoten zomer van 2021.  
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Alle tijd dus om nog meer en langer te genieten 

van die overheerlijke Franse sardines. Om u daarbij 

te helpen, geef ik u hier het recept van Sardine 

burgers met tomaat & pesto. 

 

1 blikje Franse sardines tomaat & basilicum 

2 harde afbakbroodjes 

1 tomaat 

Roquette sla 

Pesto 

 

Bak de broodjes in de oven en snijd ze overlangs 

door midden. Was de tomaat en snijd in mooie 

ronde plakjes. Maak het blikje sardines open. 

Besmeer de 2 onderste helften van de broodjes met 

pesto en saus uit het blikje. Drapeer hier een paar 

blaadjes sla op. Leg op de sla 2 of 3 sardine filets. 

Garneer de visjes met 2 of 3 plakjes tomaat. Be-

smeer de andere broodhelften met pesto en leg ze 

op de tomaten. 

 

Drink hierbij een lekkere koele witte wijn en u zit 

weer heerlijk op uw eigen Franse terras; thuis in uw 

tuin of in de kajuit. 

 

Bon appétit! 

 

Tekst: Mieke Bonsang 
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Auteur: Linda Dielemans 

Uitgeverij: Fontaine Uitgevers 

ISBN: 9789464040326 

Prijs: € 20,00 

Schrijver en archeoloog Linda Dielemans weet op 

een prikkelende en toegankelijke manier de ver-

schillende tijdperken op te roepen die zijn verstre-

ken in Doggerland, het land dat zo’n achtduizend 

jaar geleden verdween onder de golven van de 

Noordzee. Zij pakt je onmiddellijk met het beeld, 

dat je speurend langs onze stranden zomaar een 

mammoet kies kunt vinden, of een pijlpunt van 

afgeslagen vuursteen, of misschien zelfs wel een 

artistiek met streepjespatroon versierd bot. 

 

Dat we voor onze kust ons eigen Atlantis hebben 

liggen, weten we eigenlijk pas sinds het laatste 

kwart van de vorige eeuw. Vissers die bijzondere 

vondsten in hun netten kregen, zoals een mooi 

bewerkte speerpunt gemaakt van het gewei van 

een edelhert. Oeroude boomstronken die aan-

spoelden op de Engelse oostkust. Dat wekte gaan-

deweg de belangstelling van archeologen. En toen 

in 1998 archeoloog Bryonie Coles die verschillende 

vondsten inpaste in de bodemgegevens van bedrij-

ven die op de Noordzee naar olie zochten en pijp-

leidingen aanlegden, brak het besef door dat dit 
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Doggerland op zijn grootst een uitgestrekt en be-

woond gebied is geweest. Het verbond de zuid- en 

oostkust van Groot-Brittannië met de kust van 

Europa, helemaal van Noord-Frankrijk tot aan het 

topje van Denemarken. 

 

Bijzonder aan dit jeugdboek is dat de schrijven niet 

op haar hurken gaat zitten om een sprookje te ver-

tellen. Ze neemt de belangstelling van haar jonge 

lezers serieus en geeft de informatie over de ver-

schillende tijdperken in begrijpelijke taal weer, 

zonder moeilijke onderwerpen als koolstofdatering 

uit de weg te gaan. Om zich te kunnen inleven in 

de omstandigheden waarin de bewoners van het nu 

verdronken land zich moesten handhaven heeft 

Dielemans de informatieve hoofdstukken afgewis-

seld met fictieve vertellingen over de belevenissen 

van leeftijdsgenoten uit de stammen die over deze 

vlakten zwierven. Zo vertaalt Linda Dielemans 

bijvoorbeeld de kennis die wij hebben over een 

stukje schedel dat volgens reconstructies van een 

Neanderthalerman die zo’n vijftigduizend jaar 

geleden voor de kust van Walcheren geleefd moet 

hebben, naar een verhaal over de Einzelgänger 

‘Bult’. De wetenschappelijke kennis over de tumor 

waaraan deze man heeft geleden – afgeleid uit een 

uitholling in het schedelkapje boven de zware 

wenkbrauwboog – roept daardoor een mens van 

vlees en bloed voor je op, die zijn aandoening ge-

bruikt om indruk te maken op zijn stamgenoten. 

 

Wat het boek tot een bijzondere leeservaring 

maakt zijn de prachtige illustraties van Djenné Fila.  

De term Illustraties doet deze bijzondere jonge 

‘illustrator & verbeelder’, zoals de Tilburgse kun-

stenaar zich zelf noemt, eigenlijk tekort. Door het 

hele boek heen wandelt zij, al verbeeldend,  gelijk 

op met de verteller. Zo wordt je een wereld in ge-

trokken, waar - voor je ogen - dieren en mensen 

van duizenden, tienduizenden jaren geleden voor 

je staan alsof zij net je leven binnengewandeld zijn.  

‘Onder de golven – het verhaal van Doggerland’ is 

gelijktijdig verschenen met een grote expositie 

over Doggerland in het Rijksmuseum voor Oudhe-

den in Leiden. Het boek zal nog lang bijdragen aan 

de vorming van een nieuwe generatie strandvon-

ders, die ons doen beseffen dat de vindplaatsen van 

de Doggerland-cultuur onder de Noordzee be-

schermd moeten worden.  

 

Henne Pauli  
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Niks mis met het Haringvliet, maar Zeeland en 

vooral de Grevelingen is al jaren ons favoriete 

vaargebied. De aantrekkingskracht van de Greve-

lingen voor ons is: de sfeer en de rust, zelfs in het 

“drukke” seizoen en de natuur, zowel op als in het 

zoute water. Uiteraard kunnen we er heerlijk zeilen 

en fijn wandelen maar ook onze maaltijden bij 

elkaar rapen en plukken.  

 

Er groeit en leeft van alles dat eetbaar is en het 

vergaren daarvan is een fantastische activiteit. 

Neem bijvoorbeeld het plukken van bramen en het 

maken van jam, dat neemt al gauw een paar uur in 

beslag. Net zoveel lekkers is er ín het water te vin-

den: vis, schaal- en schelpdieren zoals kokkels en, 

als je weet hoe ze te vangen, scheermessen. Mos-

selen verzamelen om die ’s avonds te eten is nog 

steeds onze meest favoriete bezigheid, omdat het 

zo leuk is dat met vrienden te doen.  

 

Zo hebben we vorig jaar juli samen met Ad en Anjo 

Willemen (High Wind) mosselen gegeten op Ossen-

hoek, uiteraard inclusief het verzamelen en het 

schoonmaken.  

 

Voor wie ook eens een mosselfeest wil organiseren 

volgt hier het recept: 

 Een handvol leuke en mossel-etende vrien-

den; 

 Een paar uur tijd om de mosselen schoon te 

maken en te laten spoelen.  

 Een net, een duikbril met snorkel en een 

paar goede handschoenen; 

 Een grote (mossel)pan; 

 

 Een beetje groente zoals ui, prei, peen en 

(bleek)selderij, maar niet te veel want je 

moet de smaak van de mossel wel kunnen 

proeven; 

 Een glas bier of witte wijn;  

 Een zonnig, windvrij plekje aan wal; 

 

Een half uur voor het koken de mosselen uit het 

water halen en niet te ruw baarden verwijderen. De 

mosselen met de ingrediënten op hoog vuur aan de 

kook brengen, als het kookt duurt het nog een paar 

minuten voor ze zich openen, daarna nog even 

doorkoken tot ze de gewenste gaarte hebben. 

Schud de pan tussendoor een paar keer. Serveer 

met wat je lekker vindt bijvoorbeeld stokbrood met 

sausjes of op zijn Belgisch met friet en mayo. 

 

Tip: Gekookte mosselen die over zijn kunnen de 

volgende dag opgebakken worden met een uitje of 

probeer eens inmaken in het zuur. 

 

Houdt je van mosselen en ben je op de Grevelingen 

deze zomer? Organiseer je eigen mosselfeest.  

Zelf geplukte, super verse mosselen zijn echt veel 

lekkerder dan die uit de winkel.  

 

Vier het met je vrienden, je kinderen of andere 

mosselliefhebbers want: Samen genieten is dubbel 

genieten!  

 

tekst en foto's: Christa Zwaanenburg  
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Hagoort Sails, adverteerder in het Bestek, is gevraagd een leuk artikel te schrijven voor het Bestek. Op 
deze manier komen alle adverteerders een keer aan de beurt om hun “waar” aan te prijzen, of zomaar een 
interessant artikel te plaatsen.   

Wie op de haven komt ziet regelmatig de service-

bus van Hagoort Sail staan, en dan weet je: ‘Oh, 

Martin Baas is er ook’. “Ja”, merkt Martin op: “ze 

weten me wel te vinden, hoor. Ik wordt regelmatig 

aangesproken door leden die even iets willen vra-

gen”.  Vind je dat niet vervelend? Vraag ik. Je komt 

toch niet om te werken hier? “Nee, misschien niet, 

maar ja, het is wel mijn handel, he? Het is logisch 

dat mensen me aanspreken. Ik leef er van, veel van 

onze leden zijn klant bij ons, dan moet ik daar ook 

open voor staan. En ik vind het ook leuk. Het is 

mijn vak en daar ben ik enthousiast over. En welke 

ondernemer krijgt nou zoveel kansen om de relatie 

met een deel van zijn klanten zo intensief te on-

derhouden? En het onderwerp is positief, dus ik ga 

er niet over klagen”.  

 

“Nou, de zeilmakerij is ontstaan uit een vestiging 

van North Sails. Die vestiging ontstond in 1981 in 

Koudekerk a/d IJssel. In die jaren daarna ontstond 

er een enorme hype van windsurfen, mede naar 

aanleiding van het succes van Stefan van den Berg 

op de Olympische Spelen. North ging ook surfzei-

len maken en de man die dat deed was Wouter 

Hagoort. Die activiteit werd erg succesvol, de surf-

zeilen van North werden getest door een testteam 

waar ook Stephan van den Berg deel uit maakte. 

Uiteindelijk is er in 1989 een splitsing gekomen en 

ging de vestiging zelfstandig door onder leiding 

van Wouter Hagoort”. 
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“Via Wouter Hagoort ben ik bij de zeilmakerij te-

recht gekomen. We zeilden samen wedstrijden, ik 

was eerst zijn fokkenist. We zeilde heel veel samen, 

o.a. 16m2 en Regenboog. Zo rolde ik er in, want de 

kwaliteit van je zeilen is natuurlijk heel erg belang-

rijk en is doorlopend een onderwerp van gesprek. 

Ook speelde mee dat de automatisering zijn intrede 

deed. Ik had daar veel interesse in en was opgeleid 

als Cobol-programmeur. Zo kon ik die vaardigheid 

combineren met mijn passie en dat leverde voor de 

ontwikkeling van de zeilen van Hagoort ook de 

gewenste toegevoegde waarde. Het is natuurlijk 

heel leuk als je overdag wedstrijden vaart en steeds 

probeert het maximale uit je materiaal te halen, om 

dan daarna je waarnemingen en wensen te vertalen 

in een nog betere zeilvorm of -concept. Ik heb het 

altijd en tot op de dag van vandaag met ontzettend 

veel plezier gedaan. 

 

Sinds die tijd is het automatisering in het zeilma-

ken niet meer weg te denken. Maakt dat het vak-

manschap dan niet overbodig? “Nee, integendeel. 

Je moet weten wat je doet. Pas dan kan je dat verta-

len via de software waarmee je het zeil ontwerpt 

naar het uiteindelijke resultaat. Maar ik begrijp je 

vraag wel: Het wordt ook makkelijker om een stan-

daard zeil te ontwerpen, er daar veel van te maken 

en dat goedkoop aan te bieden. Die ontwikkeling is 

er natuurlijk ook geweest. Steeds meer zeilen wer-

den geproduceerd in lage-lonen-landen, bijvoor-

beeld in het verre oosten.  

Dat was een ontwikkeling die me niet paste. 10 Jaar 

geleden was ik echt bang dat het vak uitgehold zou 

worden en dat het zeilen maken misschien wel 

helemaal uit Nederland zou verdwijnen. Maar dat is 

niet gebeurd. Wel is er een schifting ontstaan, maar 

de vraag is of dat erg is. Als je bij ons een zeil be-

stelt, dan weet je wat je krijgt en als je specifieke 

wensen hebt, dan bespreken die, matchen die met 
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onze kennis en adviezen en zo kan je, als je dat wil, 

veel invloed uitoefenen op het product dat je uit-

eindelijk geleverd krijgt. Overigens hebben we 

daarnaast nog steeds een groot aantal klanten dat 

gewoon standaardzeilen afneemt. Zij vinden het 

nou eenmaal prettiger dat hun zeilmaker ‘om de 

hoek’ zit en ze daar ook met vragen terecht kun-

nen of waar ze hun zeil voor onderhoud naartoe 

kunnen brengen”.  

 

“Wat je trouwens ziet is dat er toch al een bewe-

ging gaande is, dat zeilen toch weer vaker in eigen 

land worden geproduceerd. De markt is denk ik 

kritischer aan het worden, koopt bewust en vindt 

er wat van. Daarnaast is een belangrijk aspect dat 

de transportkosten hoger zijn geworden, helemaal 

nu met COVID, maar het is een beweging doe ook 

daarvoor al zichtbaar was. Duurzaamheid en een 

toenemend milieubewustzijn speelt daar naar mijn 

idee ook een rol bij. Het zeildoek als materiaal 

komt inmiddels toch voor zo’n 90% uit Europa. De 

kleine materialen zoals beslag, latten, kunststof 

onderdelen, etc komen nog wel hoofdzakelijk uit 

het verre oosten, maar ik verwacht dat die trend 

ook gaat veranderen. Ik denk dat het goed is als er 

een betere balans ontstaat tussen import enerzijds 

en zelf produceren anderzijds. In elk geval sluit dat 

beter aan bij mijn visie over een gezonde markt en 

controleerbaardere producten”. 

 

Hagoort Sails groeit nog steeds. Ook Covid heeft 

daaraan bijgedragen, zeker vorig jaar kozen veel 

mensen ervoor om toch weer een boot aan te 

schaffen. De verkoop van gebruikte schepen maak-

te een sprong en vaak koos men er dan ook voor 

om de zeilgarderobe te vervangen. Ondanks dat 

Martin Baas zelf uit de wedstrijdzeilerij komt, 

biedt zijn bedrijf een breed assortiment. “Voor elke 

zeiler wat wils”, vindt Martin. Hoe de verdeling is?  

 

“Wedstrijdzeilen of toerzeilen dat verhoudt zich 

ongeveer 50/50, vertelt hij. Wat voor ons een be-

langrijke markt is, is die van het clubzeilen.  

De wedstrijden op de woensdagavond, zeg maar. 

Dat is een grote groep en hoewel het vaak om 

sportief zeilende toerzeilers gaat, zijn die mensen 

intensief met hun zeilen bezig en daarover praten 

ze na afloop natuurlijk ook met elkaar. Die mond-

op-mond reclame is belangrijk en vertaalt zich 

naar een groot aantal opdrachten. Ik denk dat mis-

schien wel 30% van onze omzet uit die hoek komt. 

Wat je ook ziet is dat het duo-handed zeilen toe-

neemt. Het wordt steeds lastiger om een boot met 

een team van wel 10 mensen te voorzien. En juist 

in die duo-handed markt doet Hagoort het heel 
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goed”. 

En de open boten, vraag ik? Hoe ontwikkelt die 

markt zich? “Nou, die ontwikkeling is natuurlijk 

wel zorgelijk”, meent Baas. “Bij ons valt dat relatief 

nog wel mee. Het omzetaandeel is niet groot, maar 

die zeilen zijn natuurlijk relatief van een lagere 

prijs. Als ik het aantal openboten-klanten tel, is dat 

toch een aanzienlijke groep. Belangrijk ook, want 

het zijn vooral de jongere zeilers en een deel daar-

van zal doorgroeien naar grotere schepen, of het 

nou toerzeilers zijn of wedstrijdzeilers. Het is voor 

Hagoort Sails belangrijk dat die groep bij ons in-

stroomt, maar ik denk dat dit ook voor de Water-

sportvereniging geldt.  

Wat dat betreft hoop ik dat het vernieuwde bestuur 

ook tot concrete plannen zal kunnen komen om de 

instroom van jonge leden en starten watersporters 

extra te stimuleren.  

 

Ik wens de vereniging ook daarvoor veel eensge-

zindheid toe”. 
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Wie wil leunen op de service van Neutmast komt 

snel terecht bij Diem van Heukelen, die het bedrijf al 

veel jaren leidt. In 2015 besloten Diem en het in-

middels bekende tuigersbedrijf Tuned Rigs & Ro-

pes (uit Enkhuizen) samen verder te gaan. Diem is 

nog steeds verbonden aan het bedrijf, maar ver-

wijst als ik hem bel door naar het moeder bedrijf. 

“Zij kunnen je veel meer vertellen joh”, zegt hij. 

Partner/mede-eigenaar Vester Knibbe zwaait er 

samen met Sander Bakker de scepter en omdat hij 

toevallig recent een grote klus in Stellendam had, 

spraken we daar af: 

“Tja, Neutmast, das alweer van 2015 voor ons, de 

tijd gaat hard”, bedenkt Vester zich. “Voorwaarde 

destijds was dat Diem nog vijf jaar aan zou blijven. 

We zitten nu al in jaar 7, Diem is een man die echt 

van zijn vak houdt. Nu kan hij zich volop daar mee 

bezighouden, maar hoeft hij bedrijfskundig de kar 

niet meer te trekken. Dat bevalt hem voorlopig 

uitstekend”.  

 

We staan naast een splinternieuwe Eyecat 55, een 

enorme 55 voets catamaran, die door Neutmast en 

Tuned Rigs & Ropes voorzien wordt van een nieu-

we mast. Toen ik aankwam en naar Vester Knibbe 

vroeg, wezen zijn collega’s omhoog. Daar bungelde 

Vester zo’n 25 meter hoog in de mast, bezig een 

probleempje op te lossen. Dat typeert meteen ook 

zijn benadering. “Dit is voor ons niet buitensporig, 

maar wel een grote klus”, vertelt Vester, wanneer 

ik hem tussen de werkzaamheden door gauw even 

Neutmast BV en Tuned Rigs & Ropes BV, adverteerder in het Bestek, is gevraagd een leuk artikel te 

schrijven voor het Bestek. Op deze manier komen alle adverteerders een keer aan de beurt om hun “waar” 

aan te prijzen, of zomaar een interessant artikel te plaatsen.   
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te spreken krijg. “Ik werk nog altijd graag mee. Ik 

begon in 1992 als tuiger. Na ervaring opgedaan te 

hebben startte ik in 2004 Tuned Rigs & Ropes. De 

start ging voorspoedig en we groeiden. Na ander-

half jaar kwam Sander Bakker aan boord. Ik kende 

Sander al jaren. Hij was een zeer ervaren wed-

strijdzeiler en nam destijds ook deel aan de Mini 

Transat, de trans-Atlantische race voor boten in de 

klasse  van rond de zeseneenhalve meter. Ik hielp 

hem mee met zijn mast en tuigage en zo ontstond 

ons contact. We hadden een klik en toen Sander 

besloot zijn bestaan als professioneel zeiler een 

andere wending te geven, lag voor hem de stap 

naar ‘Tuned’ voor de hand. Sindsdien heeft de 

groei nog verder doorgezet en in 2015 voegden we 

Neutmast toe. We vervingen de complete tuigage 

van de Kings Legend, de oude Whitbread racer die 

we van een nieuwe custom Neutmast mast en en 

giek voorzagen. Zo werkten we ook samen aan de 

oude (eerste) Flyer, die weer terug in Nederland 

kwam. Een prachtig project natuurlijk. Die samen-

werking liep perfect en zo ontstond het idee om de 

bedrijven samen te voegen. Een logische stap, 

denk ik: Neutmast maakt de masten en Tuned 

verzorgt verder het hele tuigage. Die verdeling 

werkt uitstekend en tegelijkertijd hebben we met 

Neutmast een mooi steunpunt in het zuiden”. 

 

“Dit soort grote projecten zijn natuurlijk leuk en 

erg interessant, maar we halen onze neus ook niet 

op voor seriebouw of service, integendeel. We wil-

len een solide partij zijn voor alle Nederlandse 

zeilers. We vervangen ook graag een mast van een 

Jeanneau en maken ook nog steeds masten voor 

bijvoorbeeld de Randmeer (Jachtwerf Heeg). Maar 

we zijn gewoon goed in projecten op maat. Mo-

menteel kunnen we projecten aan tot 90 voet. 

Voor die en verdere groei gaan we de productie van 

de masten, die nu nog bij Neutmast in Middelhar-

nis plaatsvindt, verplaatsen naar een nieuwe huis-

vesting bij onze hoofdvestiging in Enkhuizen. We 

hebben om verschillende redenen voor de locatie 

Enkhuizen gekozen. Een ervan is dat we merken 

dat we in de omgeving van Stellendam minder 

goed aan goed gekwalificeerd personeel kunnen 

komen. Jongeren kiezen vaker voor vertrek naar de 

Randstad en specialistisch personeel, zoals wij 

nodig hebben is al dun gezaaid. Er bestaat nou 

eenmaal geen opleiding HBO opleiding masten 

maken (LBO en MBO ook niet…) of tuigen, dus 

uiteindelijk leiden we mensen, die over een goed 

talent beschikken, zelf op. Maar dat betekent niet 

dat we afscheid nemen van de locatie Middelhar-

nis, integendeel. Die is veel te belangrijk voor de 

service. En als steunpunt Zuid, natuurlijk”. 

 

Met die verdere groei vult Tuned Rigs & Ropes het 

gat op dat is ontstaan door het wegvallen van 

Hallspars (die zich op specifiek Carbon is gaan 

toeleggen) en Holland Mast (die zich in onderdelen 
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is gaan specialiseren). “Zo stappen we door naar 

een hoger segment, zonder het lagere segment te 

verwaarlozen”. 

 

“Momenteel hebben we een mooie aanvraag voor 

een project van Olivier van Meer, de ontwerper van 

klassieke jachten waaronder bijvoorbeeld de Puffin 

en hebben we net een paar projecten voor Hoek 

Design afgerond. Dat zijn meestal grote en bijzon-

dere projecten. Het leuk is dat die eigenaren echt 

kiezen voor kwaliteit, zodat we het maximale eruit 

kunnen halen. En wat doorloopt is natuurlijk het 

aandeel serviceopdrachten. Het plaatsen van een 

furler of het vervangen van een mast die eraf is 

gevallen, dat is natuurlijk ook ons werk en ook die 

eigenaren verwachten een optimaal product of 

service”. 

 

“Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis of zit het 

een keer tegen, maar het is en blijft een machtig 

vak. Echt een voorrecht om met zoveel verschillen-

de projecten bezig te kunnen zijn”, sluit Vester 

Knibbe het gesprek af. 
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